
Hans van der Meulen Change your heart, look around you 30 november 2025 
Evangelische kerk Jefta  blad 1/4 

Advent 1 - Change your heart, look around you 

 

Vandaag is de eerste zondag van de Advent. Het is de periode van die voorafgaat 

aan de geboorte van Jezus. We kijken vooruit naar de ‘komst van Jezus’. Ik wil je 

in gedachten even meenemen, 2000 jaar terug, naar de tijd waarin de komst van 

Jezus, de geboorte van Jezus plaatsvond.  

 

Israël stond in die tijd onder gezag van het Romeinse Rijk. De Romeinen 

handhaafden de orde, vaak met harde hand.  

De hogepriesterlijke families in Jeruzalem werden vaak door Rome aangesteld en 

waren vaak meer gericht op behoud van hun eigen positie en macht dan op het 

welzijn van het volk. 

Er was ook verzet tegen de Romeinse overheersers. Logisch want het volk was 

niet alleen beroofd van hun vrijheid. Ze moesten ook hoge belastingen betalen, 

aan Rome, aan speciale projecten van Herodus en hun tienden aan de 

priesterlijke klasse.  

Er was een groot verschil tussen arm en rijk. Er was een elite, de 

priesterfamilies, tollenaars en grootgrondbezitters.  En er was een grote groep 

armen, dagloners, weduwen, wezen en zieken.  

Er was ook religieuze verdeeldheid.  

Je had de Farizeeën, gericht op wet en traditie. De Sadduceeën, pro-Romeinse 

priesteraristocratie. De Zeloten, een revolutionaire beweging  

 

Het is in deze context van politieke onderdrukking, economische ongelijkheid, 

waar de sociale samenhang verstoord is, waar religieuze verdeeldheid was, dat 

Jezus geboren zou gaan worden. Er was in die tijd een duidelijke Messias 

verwachting. Die was er al eeuwen… Men hoopte een sterke leider die aan hun 

miserabele situatie voor Israël een eind zou maken. Het doet erg denken aan de 

bevrijding van Israël  uit Egypte. ‘Ik heb hun jammerklachten gehoord’ zei de 

Heer tegen Mozes. Het is in deze context dat Jezus geboren wordt… 

 

Hou dit geschetste beeld even vast en luister met mij naar het volgende liedje. 

We zullen tijdens de Adventperiode steeds een TOP2000-liedje laten horen. Het 

liedje van vandaag stond in 2005 voor het laatst in de TOP2000, op plaats 1905.  

(the Korgis – Everybody’s got to learn sometime)  

 

Change your heart, look around you 

Change your heart, it will astound you 

I need your lovin' like the sunshine 

Everybody's got to learn sometime 

 

Verander je hart, kijk om je heen 

Verander je hart, het zal je verbazen 

Ik kan niet zonder jouw liefde, zoals de zonneschijn 

Iedereen moet het ooit leren 
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Jezus wordt geboren. Een kwetsbare baby, geboren in een stal. Kind van hele 

gewone ouders. Dit ziet er niet uit als een sterke leider. Iemand die zijn leven 

zou geven, vrijwillig. Dat doen sterke leiders toch niet? De bevrijding die Jezus 

bracht, is anders dan iedereen verwacht had.  

 

Markus 1 

14Nadat Johannes gevangengenomen was, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods 

goede nieuws verkondigde. 15Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het 

koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’ 

 

1. Change your heart , look around you 

Verander je hart, kijk om je heen 

 

Dat was de centrale boodschap van Jezus, kom tot inkeer, change your heart.  

Het koninkrijk van God is nabij. 

 

Het Griekse woord metanoia (bekeer je/kom tot inkeer) betekent letterlijk: 

“Ga anders denken. Krijg een nieuw bewustzijn.” 

Advent is precies dat: de komst van een nieuwe manier van kijken. De manier 

van Gods Koninkrijk. Daarom spreekt Jezus tijdens zijn verblijf op aarde 

voortdurend over het Koninkrijk van God. Jezus komt in een wereld vol ‘zij en 

wij’. Iedereen had een vijand. Denk aan de Romeinen, of aan de tollenaars of 

aan andersdenkenden enz. Iedereen kende wel een “zij”.  

En in díe wereld klinkt de stem van Jezus: 

‘Heb je vijanden lief.’ Dat is de ultieme oproep tot bekering, tot metanoia,  

change your heart. Want niets doorbreekt het ‘denken in kampen’  het ‘denken in 

tegenstellingen’ zo radicaal als liefde voor de vijand, liefde voor de ander.  

 

Advent nodigt ons uit in een ander wereldbeeld. 

Niet langer ‘zij tegen wij’, maar: 

Het koninkrijk van God is het Koninkrijk van WIJ. Daarom zegt God in dit lied als 

het ware: Change your heart, kijk anders. Zie met Mijn ogen. 

 

2. Change your heart, it will astound you 

  Verander je hart, het zal je verbazen 

 

Wie Advent ziet als een morele opdracht, mist de kern. 

Advent gaat over de komst van genade. Het is de uitnodiging om in een andere 

wereld te gaan leven, Gods wereld, Zijn koninkrijk.  

 

Het is de verrassing dat wanneer wij veranderen, het leven zelf verandert. In het 

Koninkrijk van God is verandering geen dreiging, maar bevrijding. 

God zingt als het ware: Verander je hart — het zal je verbazen. Geniet van het 

leven dat Ik geef.  
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Zoals de profeet Ezechiël al zei: 

Ezechiël 36 

26Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende 

hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.  

 

Change your heart, bekering, gaat veel verder dan je ‘ticket naar de hemel’. Als 

we werkelijk veranderen, als we Gods hart ontvangen en met zijn liefde en 

compassie leren leven, dan verandert deze wereld. Gods Koninkrijk wordt dan 

steeds meer zichtbaar, als wij werkelijk ‘omkeren’ en met andere ogen leren 

kijken.  

 

Bekering – metanoia – gaat over de gelukkigste manier van leven in het HEDEN.  

 

3. I need your lovin' like the sunshine 

       Ik kan niet zonder jouw liefde, zoals de zonneschijn 

 

Als je je voorstelt dat God dit tegen je zegt, voelt het een beetje ongemakkelijk. 

Het betekent niet dat God klein of afhankelijk is. 

Ik hoor vooral: Gods verlangen is relatie. 

Zijn plan is dat wij leren liefhebben zoals Hij liefheeft. 

 

De Bijbel leert ons dat God geen eenzaam opperwezen is. 

God is een relatie — Vader, Zoon, Geest — 

een voortdurende dans van geven en ontvangen. 

Liefde is pas liefde wanneer zij wordt gedeeld. 

 

Daarom klinkt in de Bijbel voortdurend Gods verlangen: 

Deuteronomium 6 

5‘Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel 

uw kracht.’  

 

Niet omdat God liefde tekortkomt, maar omdat wij pas worden wie we werkelijk 

zijn, als wij liefhebben. Als wij liefde ontvangen en doorgeven,  beginnen we deel 

te nemen aan Gods eigen leven. 

 

Johannes 13 

34 ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo 

moeten jullie elkaar liefhebben. 35Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien 

dat jullie mijn leerlingen zijn.’  
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4. Everybody's got to learn sometime 

Iedereen moet het ooit leren 

 

In het Koninkrijk van God is alles anders dan wat wij in onze wereld normaal 

vinden. Jezus roept ons op om door Zijn ogen naar de wereld te kijken. 

 

Advent vertelt ons: 

God blijft niet op afstand. Hij komt in ons midden wonen. 

 

Johannes 1 

18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan 

het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen. 

 

Jezus is Gods hart in menselijke vorm. In Hem zien we hoe God kijkt, hoe God 

hoort, hoe God liefheeft. 

 

Hij is gekomen om ons een nieuwe manier van leven te leren (Everybody's got to 

learn sometime). Leven zoals God het bedoeld heeft, volgens de principes van 

Zijn Koninkrijk. 

 

En daarom zegt Hij: 

Johannes 15 

4Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit 

zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in 

Mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en 

Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. 

 

Dit is geen dreigende taal, maar het zoals het is: 

Het Koninkrijk van God kunnen we niet uit eigen kracht bouwen. 

 

Maar in Christus, verbonden met Zijn leven, met Zijn Geest in ons, leren wij om 

te groeien in het liefhebben.  

 

‘Jezus is niet alleen onze Verlosser, Hij is ons voorbeeld.’ 

We worden gevormd naar Zijn beeld. Hij is onze leraar, wij zijn Zijn leerlingen. 

 

Advent is het feest van die vorming. 

God met ons, God in ons, God die ons uitnodigt om mee te doen. 

 

Ik hoop dat als je binnenkort het liedje van vandaag hoort, dat je dan denkt aan 

Gods Plan met deze wereld. Dat je denkt aan zijn oneindig goede bedoelingen 

met jou. Dat je beseft dat we leerlingen van Jezus zijn. Hij is onze verlosser én 

ons voorbeeld. Everybody's got to learn sometime. 

 

AMEN 


